
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 





Moederke • Ma • Oma • Irmatje 

 Tante Irma • Madam Vermeire • Amiga • Oma Gent

Irma De Clerck
Voor altijd “Ons Vergeet-mij-nietje”

weduwe van Maurits Vermeire 

25.05.1926 - 19.05.2024

Wij hebben onze moeder niet verloren,
daarvoor gaf ze ons te veel.

Wat zij ons zei, dat blijven we horen,
van wat wij zijn is zij een deel.

Van de Velde Uitvaart, Lievegem.



                            

Liefste moederke,

We gunnen jou nu je welverdiende rust,
waar je al zo lang had om gevraagd.

“God zegen en God beware jou”, met een kruisje,
bedankt, de groetjes thuis en tot donderdag!!

Dit waren steeds onze laatste woorden
bij het naar huis gaan.

Nu zijn onze laatste woorden bij ons afscheid:

Bedankt voor alles, tot ooit eens ...

Het ga je goed, waar je nu ook bent,
samen met ons vaderke en onze broers Marc en Eric.
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